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Galaten 2  
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Kranten, scharen, lijm en vellen papier voor de startopdracht.  

•  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Galaten 2 

✓ 1 Koningen 18:24 

✓ Hebreeën 12:11-13 

✓ Handelingen 10:28 

✓ 1 Timotheüs 5:20 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 30 en 60  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22 en 25 

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 86:6 

✓ Psalm 133 

✓ Psalm 43:1,3 en 4 

✓ Psalm 80:6, 7, 9 en 10 

✓ Psalm 124:4 

✓ Laat m’in U blijven, groeien, bloeien 

✓ Create in me a clean heart  

✓ Al sprak ik met een mensentong  

• Gebedspunten:  

✓ Dank God voor de vrijheid om naar de kerk te kunnen gaan.  

✓ Bid voor onrust in gemeenten, twisten tussen kerken en mensen onderling.  

✓ Bid om Gods shalom wereldwijd.  

✓ Vraag of de Heere vrijmaakt van slavernij en banden.  

✓ Dank voor de vrijheid die er te vinden is in de Heere Jezus.  

 

Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

1. Waar ging het om in het conflict tussen Paulus en Petrus?  

2. Wat betekent het (voor mij) om vrij te zijn in Christus?  
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Alternatieve (start)opdracht 

• Begin een gesprek met de jongeren waarin je hen vraagt of ze verschillende gewoonten 

kunnen noemen tussen christenen (in Nederland en daarbuiten) en hoe ze daar tegenaan 

kijken. Probeer weg te blijven van de vraag wat ‘goed en verkeerd’ is: gebruik dit gesprek 

als een opstapje naar de behandeling van de schets waarin het gaat over de verschillen 

tussen de christenen uit joden en uit heidenen in Paulus’ dagen.   

• Je zou een gastspreker uit kunnen nodigen van een organisatie als Open Doors of SDOK. 

Jongeren kunnen zo zien wat een beschamend voorbeeld christenen in het buitenland voor 

ons kunnen zijn, ook al hebben ze wellicht andere gebruiken en gewoonten.  

 

Achtergrondinformatie  

Betekenis benoemen 

Paulus maakt in dit hoofdstuk scherp onderscheid tussen Wet en Evangelie. Niet door de 

werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus wordt een zondaar zalig.  

Actualiteit aangeven 

Ook nu zijn er nog verschillen tussen christenen onderling. Het is een les voor ons om bijzaken 

niet tot hoofdzaken te maken. Iedere (sub)cultuur heeft zijn eigen gewoonten en gebruiken en 

we moeten anderen hierin niet de maat nemen.  

Christus centraal stellen 

Alleen het geloof in Christus maakt ons zalig, niet het ons houden aan bepaalde gewoonten 

(hoe goed die ook mogen zijn). In Christus zijn we vrij van de wet.   

 

Vrijheid  

Luther heeft een boekje geschreven met de titel: De vrijheid van een christen. Daarin behandelt 

hij twee stellingen. Ten eerste: “Een christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan 

niemand onderworpen”. En ten tweede: “Een christen is een zeer dienstvaardige heer, 

onderworpen aan allen.” Luther laat zien dat geen uitwendige dingen er toe kunnen bijdragen 

om de gerechtigheid te verkrijgen. Dat een christen In Christus dus vrij is van allerlei 

verplichtingen. Met de tweede stelling bedoelt Luther dat wij met onze naaste moeten omgaan 

zoals Christus dat deed. Al onze werken moeten gericht zijn op het welzijn van de ander. We 

mogen de christelijke vrijheid dus niet misbruiken terwijl we weten dat anderen er last van 

hebben.  

  

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

-   

 

1.  

a. Denk aan een bijbelvertaling, de manier van zingen, wat je zingt, enz. Allerlei kleinere 

dingen die niet onbelangrijk zijn maar waarover ook geen conflicten mogen ontstaan.  

b. Zaken die de kern van het Evangelie raken. Bijvoorbeeld: of de Heere Jezus echt is 

opgestaan, of de hel bestaat, of de Bijbel betrouwbaar is, enz.  

c. Persoonlijk.  
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d. Ja. In de kerk leven we – als het goed is – naar de regels van Gods koninkrijk. En daar 

staat liefde bovenaan. Dat heeft als het goed is invloed op hoe we met elkaar omgaan. 

En als er dan conflicten ontstaan, is dat dubbel erg. Het doet ook schade aan de naam 

van God en aan Zijn koninkrijk! 

2. –  

3.   

a. Titus was een Griek, een heiden. Voor heidenen die tot geloof gekomen zijn was het 

niet nodig om besneden te worden. De dwaalleraren zeggen dat de besnijdenis 

onmisbaar is en juist daarom wil Paulus Titus niet laten besnijden. Hij laat daarmee zien 

dat het niet nodig is. Met Christus’ komst is de besnijdenis – waar bloed vloeide – niet 

meer nodig.   

b. Timotheüs ging met Paulus mee om te werken onder de Joden. Men kende Timotheüs 

als  zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder. Om geen aanstoot te geven 

onder de Joden, besneed Paulus Timotheüs. Anders zouden de Joden zich afkeren van 

het Woord doordat het door een onbesnedene gebracht werd. Titus was afkomstig uit 

de heidenen en ging mee onder de heidenen. Daar zou geen weerstand ontstaan en 

de betekenis van de besnijdenis was vervangen door de doop. 

4. Van de macht van de zonde. Zonder Christus dien je de duivel en zit je vast in zijn strikken. 

Dat is een leven in de zonde.  

5. Persoonlijk. Je kunt deze opdracht ook gezamenlijk invullen als woordweb. Schrijf alle 

antwoorden op het bord. Of laat iedereen een eigen antwoord op een plakbriefje schrijven 

en verzamel al die antwoorden.  

6. Jazeker, op het zendingsveld of in andere culturen wordt het Evangelie soms op een 

andere manier gebracht. De inhoud van het Evangelie blijft gelijk, maar de manier waarop 

dit verkondigd wordt mag afgestemd worden op de hoorders. Paulus heeft zelf gezegd dat 

hij de Joden een Jood en de Grieken een Griek wilde worden. En als hij op de Areopagus 

preekt, sluit hij aan bij beelden en woorden van zijn hoorders. Zo moet een predikant, 

zendeling of evangelist er alles aan doen om het Evangelie dicht bij zijn hoorders te krijgen. 

Wel geldt dat overal de inhoud van het Evangelie hetzelfde moet blijven.  

7. Het denken aan de armen. Denk aan het werk van de diaconie. Bedenk met elkaar iets 

concreets wat je hierin kunt betekenen.  

8. Wij zijn Joden, behorend tot het volk van Gods verbond. Maar ook wij weten dat we alleen 

zalig kunnen worden door het geloof in de Heere Jezus Christus, en niet door het houden 

van de wet. Want niemand kan de wet houden en dus is die weg om zalig te worden 

afgesloten.  

9. Op www.heidelbergse-catechismus.nl vind je naast de klassieke weergave van de tekst 

ook een versie in gewone taal.  

Hoe ben je rechtvaardig voor God? 

Ik ben alleen rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. 

Mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen alle geboden van God krachtig heb gezondigd en 

dat ik niet één gebod heb gehouden. 

Ook heb ik nog steeds de neiging om alle verkeerde dingen te doen.  

Ondanks dat geeft God, zonder dat ik daarvoor iets heb gedaan,  

uit genade e aan mij de volledige betaling,  

http://www.heidelbergse-catechismus.nl/
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gerechtigheid en heiligheid van Christus.  

Hij rekent mij die toe, h alsof ik nooit had gezondigd 

of heel mijn leven gehoorzaam ben geweest, zoals alleen Christus die gehoorzaamheid 

helemaal voor mij heeft nagekomen.  

Ik deel in deze liefdesdaad als ik die met een gelovig hart aanneem.  

10.   

a. Wij zijn nakomelingen van Adam. In erfelijke lijn zijn we zondaars, afgevallen van God. 

b. Door het geloof (zie ook zondag 23 van de Catechismus).  

c. Denk aan het beeld van de wijnstok. Alleen de ranken die verbonden blijven met de 

wijnstok blijven leven en zullen vrucht dragen. Zo moet een christen verbonden blijven 

met Christus. Dat betekent in alles met Hem leven. Dichtbij Hem zijn, Zijn aangezicht 

zoeken, Zijn Woord lezen en in Zijn wegen gaan. Biddend om de hulp en leiding van de 

Heilige Geest.  

d. Dan zijn er vruchten van geloof en bekering in zijn leven zichtbaar.  

 

Stelling 

Inderdaad is een christen met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw leven. Tegelijk 

is en blijft hij zondaar. Hij wordt een tweemens: de oude en de nieuwe mens leven allebei in 

hem. Denk ook aan Paulus’ uitspraak: Het goede dat ik wil doe ik niet, en het kwade dat ik 

niet wil, doe ik. Ik ellendig mens. Tot je dood hebben wij, ook als we tot geloof gekomen zijn, 

te strijden met de zonde die nog in ons is.  

 

Slotopdracht 

-  


